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ter inleiding

Het document dat voor u ligt is geen boek, het zijn
slechts bladzijden uit een boek. Bladzijden waarin
zr.Mirjam vertelt over Augustinus.
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Het kerkelijk jaar kent verschillende feestdagen. 6 januari, dertien dagen na Kerstmis
wordt Driekoningen gevierd of de Openbaring des heren. Waren het nu wijzen of
koningen? Waar staan zij voor? En wat zijn de tradities rond Driekoningen?

Op de volgende bladzijden leest u het.

Deze bladzijden zijn onderdeel van het hoofdstuk ‘Dames en heren (bewoners)’. Dat
hoofdstuk komt uit het boek 'Doornburgh verhaalt'. Dit boek kent vele verhalen en
vele lagen, van en over Doornburgh zelf, maar ook van en over andere bijzondere
plekken in Utrecht. In de virtuele boekenkast 'Utrecht verhaalt' komen de lagen en
verhalen bij elkaar. In elk boek uit deze kast kun je in real time en real life ontdekken
dat de Provincie

een groot, levend en bruisend ontdekkingsmuseum is. Bruis en surf mee en kom op
onverwachte lagen en plaatsen!
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Driekoningen

Het driekoningenfeest, de Openbaring des heren of in
het Grieks Theofanie, wordt gevierd op 6 januari.
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volgens Mattheus

Mattheus vertelt dat magiérs uit het oosten, eenmaal aangekomen in
Jeruzalem, vragen waar de koning van de Joden geboren is. Zij hebben zijn
ster zien opkomen en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning
Herodes, bang van zijn troon gestoten te worden, ontbiedt de wijzen en geeft
ze opdracht, de nieuwe koning te zoeken en hem te eren. De wijzen
vervolgen hun tocht naar Bethlehem in Judea geleid door de ster. De ster
dooft even en houdt vervolgens stil boven een stal. Daar brengen zij het kind
hulde en geschenken: goud, wierook en mirre.

Op het moment dat de magiérs of wijzen geopenbaard wordt dat het echte
plan van koning Herodes is het kind te doden, verlaten zij Bethlehem.

Met dit verhaal komen verschillende verhalen en voorspellingen uit het Oude
Testament samen.

In de loop van de tijd worden de magiérs in de overleveringen koningen.
Enerzijds zal dit ontstaan zijn om de belangrijkste personen Christus eer te
laten bewijzen, anderzijds zal de tekst in Jesaja hiertoe uitgenodigd hebben:
"Koningen zullen uw opvoeders zijn en hun vorstinnen uw verzorgsters. Zij
zullen voor u op hun aangezicht vallen..."

Hoewel in Mattheus niet vermeld wordt om hoeveel wijzen het gaat, spreken
we tegenwoordig over drie koningen. Het lijkt erop dat het aantal geschenken
het aantal personen is gaan bepalen. De geschenken zijn overigens heel
symbolisch: goud als verwijzing naar de koningstitel, wierrook toont dat het
een goddelijk kind betreft en mirre, dat gebruikt werd om doden te balsemen,
laat het belang van de dood reeds zien.
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Met de drie koningen brengen alle mensen Jezus hulde.
Caspar is 20, Melchior is 40 en Balthasar 60;
symbolische leeftijden die naar de levensfasen van
volwassenen verwijzen.

Caspar is de gekleurde koning. Balthasar wordt op
afbeeldingen meestal vooraan afgebeeld als de
geknielde koning die zijn kroon heeft afgezet.

In het Grieks heten de koningen respectievelijk Apellius,
Amerius en Damascus, in het Hebreeuws Galgalat,
Malgalat en Sarathin.

de relieken van de Koningen

Keizerin Helena zou in de 4e eeuw de relieken van de
drie wijzen hebben gevonden en naar Constantinopel
hebben laten overbrengen naar Constantinopel. In de 6e

eeuw liet bisschop Arsacius ze naar Milaan overbrengen.

Hier zouden ze tot de 12e eeuw blijven.

Als dank voor zijn hulp bij de verovering van Milaan,
schonk keizer Frederik Barbarossa de relieken aan zijn
kanselier Rainald van Dassel in Keulen. Er waren velen
die interesse hadden in de schat.

De tocht van Milaan naar Keulen was dan ook een
gevaarlijke onderneming.

Als afleidingsmanoeuvre ging met veel pracht en praal,
een gevolg van Milaan naar Keuken. Dit gevolg
vervoerde omgekomen Duitse pelgims, maar dit werd
volstrekt geheim gehouden.

Tegelijkertijd reisde een eenvoudig gezelschap via
Bourgondié naar het Duitse Remagen. Er werd dag en
nacht doorgereisd en sporen werden zoveel mogelijk
uitgewist. Vanuit Remagen liet Rainald Keueln weten dat
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bebd hebd kebd

het gezelschap met relikwieén onderweg was. Op 23 juli 1164 werden de
relikwieén een feestelijk versierde domstad binnen gebracht. De opvolger van
Reinald van Dassel, aartshisschop Filips | van Heinsberg liet ze in een zeer
rijk bewerkt, verguld koperen reliekschrijn, vervaardigd door de beroemdste
Middeleeuwse edelsmit Nicolaas van Verdun, plaatsen. En er werd gestart
met de bouw van een nieuwe dom. Keulen beleefde vervolgens enkele
eeuwen een grote bloeitijd als pelgrimsoord.

De Drie Koningen zijn de stadspatronen van Keulen. Het stadswapen wordt
gekenmerkt door hun drie kronen.
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tradities

In Frankrijk en ook wel in Nederland onder de grote rivieren
wordt op 6 januari een taart gebakken met een boon erin;
degene met d boon in zijn stuk taart, is die dag koning.

Op andere plekken halen als de Drie koningen verklede
kinderen snoep aan de deuren op.

In Duitstalige landen zegent men op deze dag de voordeur
om geluk af te smeken over het nieuwe jaar. De Latijnse
zegenspreuk luidt: 'Christus benedicat mansionem’, moge
Christus dit huis zegenen. De eerste letters van deze drie
woorden schrijft men met gewijd krijt boven de deur: de

C + B + M met voor de letters de eeuwaanduiding en achter
de letters de jaarsaanduiding, bijvoorbeeld 20 C+B+M 16.
Toevallig corresponderen deze letters met de eerste letters
van de namen van de Drie Koningen: Caspar, Balthasar en
Melchior.

In de kerststal worden op 6 januari de Drie Koningen naar
voren geplaatst tot vlak bij de kribbe. Aan het eind van de
dag wordt de stal opgeruimd evenals de kerstboom.
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Othek! Maarssen

Priorij Emmaus, Landgoed Doornburgh, Diependaalsedijk 17
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uit de

boeken doen
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